Perfectum Passivum
· Bestaat uit: PPP en pv. prae. van esse.
(Participium Perfectum Passivum)

Sum
Es						ev: -us –a -um
Est
Sumus
Estis						mv: -i –ae –a 
Sunt

· Vertaling:
1. Letterlijk  voltooid deelwoord. 
Laudatus servus (de geprezen slaaf)
2. Bijvoeglijk  bijv. bz (betr. bz)
Laudatus servus (de slaaf die geprezen is)
3. Predicatief  bijwoordelijke bz (bz met voegwoord)
· Toen, nadat
· Omdat, aangezien
· Hoewel, ofschoon
Voorbeeld:
Iulia ex Italia remota maesta erat.

1. De uit Italië verbande Julia was droevig.
2. Julia die uit Italië verband is was droevig.
3. Julia was droevig omdat ze uit Italië verbannen is.


+ leren ppp’s in boek









Uitbreiding groep III onzijdige woorden
	
	
	onzijdig
	onzijdig

	Ev
	Nom
	Carmen
	Opus

	
	Gen
	Carmin  is
	Oper  is

	
	Dat
	Carmin  i
	Oper  i

	
	Acc
	Carmen
	Opus

	
	Abl
	Carmin  e
	Oper  e

	Mv
	Nom
	Carmin  a
	Oper  a

	
	Gen
	Carmin  um
	Oper  um

	
	Dat
	Carmin  ibus
	Oper  ibus

	
	Acc
	Carmin  a
	Oper  a

	
	Abl 
	Carmin  ibus
	Oper  ibus


		        (=liedje)				       (=werk)

	
	
	onzijdig
	onzijdig

	Ev
	Nom
	animal
	mare

	
	Gen
	animal  is
	mar  is

	
	Dat
	animal  i
	mar  i

	
	Acc
	animal
	mare

	
	Abl
	animal  i
	mar  i

	Mv
	Nom
	animal  ia
	mar  ia

	
	Gen
	animal  ium
	mar  ium

	
	Dat
	animal  ibus
	mar  ibus

	
	Acc
	animal  ia
	mar  ia

	
	Abl 
	animal  ibus
	mar  ibus


		        (=dier)				       (=zee)

Genitivus erbij leren!







Cultuur
Numitor (koning Alba Longa)Verbannen door broer


								Amulius (jaloerse broer)Maagd gemaakt door

Rea Silvia (dochter)
door


Mars ? (wist niemand zeker)
				Romulus			Remus

								In de Tiber gegooid 

		Gered en opgevoed door:
· Wolvin
· Paulus


[bookmark: _GoBack]De ara pacis is een gedenkteken ter ere van de vrede (pax) die Augustus aan het Romeinse rijk heeft geschonken. Het wort omgeven door vier muren bedekt met reliëfs. Een paar uitbeeldingen op die muren zijn: een stoet senatoren en vertegenwoordigers van het Romeinse volk, de keizerlijke familie, romulus en remus met de herder Faustulus en romulus en remus met Terra Mater, moeder aarde. Romulus en remus zijn jongetjes die in de tiber gegooid waren en daarna opgevoed zijn door een wolvin. Het waren speciale jongetjes en ze werden later groot en sterk. Ze sloten zich aan bij een bende van rovers en de rovers vonden Romulus en Remus maar niks. Daarom namen ze Remus mee naar numitor en zeiden ze dat hij bezig was het vee van numitor te stelen. Numitor herkende zijn verloren kleinzoon meteen. De tweeling wilde wraak nemen op Amulius, die hun grootvader van de troon had gestoten. Ze doodden Amulius en numitor werd weer koning. Romulus en Remus wilde ook een stad. Maar wie werd koning? Ze besloten tot een “vogelschouw”. Remus zag als eerst 6 vogels en Romulus daarna 12. Hierdoor wisten ze nog steeds niks dus ontstond er ruzie en romulus moest koning worden. Remus begonnen zijn broer jaloers te treiteren en daardoor vermoorde Romulus hem. En zo werd Romulus de koning van de nieuwe stad en noemde het: Roma.
